
[Vers 1]
Je staat voor de spiegel, net ontwaakt,
Veegt slaap uit je ogen, kijkt naar je dag.
Wat men van jou verwacht, is niet wat je blij maakt.
Al lang verloren hoe je ideaal eruit zag.

[Vers 2]
Bij het ontbijt als begin van je dag,
praat de nieuwslezer op de achtergrond.
Over hogere belastingdruk en politieke jaarverslag.
En zonder overgang, over doden en financiële steun voor het oorlogsfront.

[Refrein]
En jij daar, jij bent nog niet dood.
Weet dat ook deze plaats op aarde jou toebehoort.
Ben je nog in staat je eigen woord te spreken.
En met gedachten en daden onderdrukking te verbreken

[Vers 3]
De straatstenen dragen verhalen van strijd.
Maar jij loopt er overheen, kijkt opzij.
Een schaduw in de menigte zonder gezicht.
Bang om te stralen in je eigen licht.

[Refrein]
En jij daar, jij bent nog niet dood.
Weet dat ook deze plaats op aarde jou toebehoort.
Ben je nog in staat je eigen woord te spreken.
En met gedachten en daden onderdrukking te verbreken

[Bridge]
Kan je nog kijken voorbij de onzin die je werd geleerd.
Heb je begrepen, het woord van de dwaas die jou regeert.
Maak je blik los, recht je schouders,
Maak je blik los, recht je schouders.
En vecht je vrij tot de rollen zijn omgekeerd.

[Chorus]
Nee, dit is geen vadermoord.
Omdat ook deze plaats op aarde jou toebehoort.
Ben je nog in staat je eigen woord te spreken.
En met gedachten en daden de onderdrukking te verbreken
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