Bounti, daMe¢ Q@
J

-O o

Tekst & Muziek : Myra Dubois

Mooie trouw ogen, maar nooit onder commando.
Wit als sneeuw op de Dolomieten,

Sterk als rots in de Abruzzo.

Mijn trouwe vriend, die van alles kan genieten.

(Refrein)

Mijn lieve kleine Bounti,

Volpino Italiano, la mia dolce volpe,
Ho Lé, Lé, Lé, Bounti da me.

non un cane qualunque,

Ho Lé, Lé, Lé, nessuno € come te.

Het was liefde op het eerste gezicht.

Ik wou je voor altijd bij mij en zocht mijn kans.
En dacht ogen open, en mondje dicht.

Maar jou omarmen is mijn heilige plicht.

(Refrein)

Geen hond als alle andere,

Maar ook een beetje vos.

Jij in mijn tuin doet alles veranderen.
Ons kleine park, nu een avontuurlijk bos.

[Refrein]

[Brug]

En als ik er even niet voor jou kan zijn,

Dan zal je altijd weer op mij wachten, met hunkerend geduld.
En oogjes zo smachtend als een trouwe Romein.

Met een mond die blaft, en een hart dat brult.

(Refrein)
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