
Ik was ooit een schaduw, verdwaald in de nacht,
Zoekend naar bevestiging, bij alles wat ik dacht.
Maar ik leerde in stilte, heel langzaam en zacht,
Dat het licht in mijzelf de weg naar huis bracht

(Refrein)
Ik ben genoeg, meer dan genoeg,
Zelfs de storm kan me niet breken.
Ik sta hier met mijn eigen moed,
En laat mijn ziel nu spreken.
Het is tijd om te zien,
Het mooiste van alles is het vuur in mij,
De kracht in mij

Ik zocht naar perfectie in alles wat ik deed,
Maar vond alleen vermoeidheid, en de angst die ik leed.
Toen leerde ik stil te staan, en zachtjes te vragen,
Wat wil ik nu echt? Wat hoef ik niet meer te dragen?

(Refrein)

(Brug)
Ik hou van mijn fouten, mijn breuken en strijd,
Ze maken me heel, maken me wijs,
Met elke stap die ik zet, krijg ik vrede,
Want ik ben wie ik ben en dat heeft zijn rede

(Refrein)

(Outro )
En ik weet nu, diep van binnen,
Dat de kracht in mij altijd zal winnen.
Dat de kracht in mij, de stormen overwinnen
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